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Tilia Mongolica ‘Buda’

S P E C I A A L  G E S E L E C T E E R D B et  u la   pe  n d u la   ‘ z w itsers       gl o rie   ’

P o s t b u s  31
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T  + 31  ( 0 ) 13  511  75 0 0
F  + 31  ( 0 ) 13  511  75 0 1
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Zilveren schoonheid

De bast is prachtig wit tot grijs-wit, ietwat afbladderend. In de lente sierlijke 
hangende vruchtkatjes en in de herfst verkleuren de bladeren van glanzend 

frisgroen tot prachtig goudgeel. De Betula pendula ‘Zwitsers Glorie’ is een berk 
die zijn schoonheid in alle seizoenen laat zien. In de volksmond ook wel de 

Zilverberk genoemd. 

Deze Betula pendula ‘Zwitsers Glorie’ (J. van Roessel, Zwitserland 1994) is een 
nieuwe selectie van de berk die al de positieve omschrijvingen waarmaakt. 

Een snelgroeiende berk met rechtopgaande hoofdtak. Mooie smalblijvende 
piramidale groeiwijze. Geen zware zijtakken. Takstand 45º en zeer windvast. 

Hoogte 10-15 m. Het blad is driehoekig tot ruitvormig, glanzend fris groen en 
later in de herfst prachtig goudgeel. De hangende vruchtkatjes worden zo’n 2-4 

cm. De berk stelt weinig eisen aan de omgeving. Ze zijn weinig kieskeurig en 
kunnen dus onder moeilijke omstandigheden nog overleven. Wel zijn berken 

gevoelig voor veranderingen in de groeiomstandigheden. Bodemverdichting, 
ophogingen en veranderingen in de grondwaterstand kunnen funest zijn. 

De Betula pendula ‘Zwitsers Glorie’ is zeer geschikt als laan- en parkboom. 
Prachtig als men een dubbele laan aanplant. In tuinen worden berken vaak in 

groepjes geplant om het effect van de witte schors nog beter te laten uitkomen. 
Dan zie je de poëzie* die deze boom om zich heen heeft. 

* ‘Een berk is anders dan een andere boom. Hij is zoo edel en zijn bast is lijk een huid. 
Hij lijkt zoo aarzelend, jonkvrouwelijk en vroom en doet steeds denken aan een prille 

en schuchtere bruid. Men ziet niet in hoe men zoo’n boom kan vellen, hoe ooit de bijl 
wreedaardig in zijn stronk zal bijten.’ Woorden van de Belgische schrijver Marnix Gijsen, 

die de kwaliteit van de berk zuiver treffen.


